ICIBILLET

Paroles de chanson

03/05/2026

Magie

Par Kinderen voor Kinderen
Album : 30 jaar

Ben geboren in een dorpje met een molen en een sloot
Ging daar toen ik nog maar zes was van verveling bijna dood
Zat gevangen in verlangen naar een vlucht vanuit dat gat

Dus het dorpje overstroomde, we verhuisden naar de stad

Misschien is het magie

Die eigenlijk niet mag

Maar als ik wat bedenk, gebeurt het toch wel op een dag

Ik krijg altijd m'n zin

Ik vin' het zelf iets geks

Misschien is het magie en ben ik eigenlijk wel een heks

Aa-aah!



Ik verrekte van de kiespijn, maar zo'n tandarts maakt me bang
Met z'n witte jas, z'n boren en z'n kiezentrekkers-tang
Dus ik struikelde en viel daardoor toen keihard op m'n kont

Door de schok vertrok de kiespijn en ik was alweer gezond

Zat al weken met een heel stomme jongen in de klas
Altijd trok-ie aan m'n haren, deed-ie kikkers in m'n tas
En ik droomde dat-ie wegdreef in een bootje op de zee

Dus z'n ouders emigreerden en het ettertje moest mee

Misschien is het magie

Die eigenlijk niet mag

Maar als ik wat bedenk, gebeurt het toch wel op een dag

Ik krijg altijd m'n zin

Ik vin' het zelf iets geks

Misschien is het magie en ben ik eigenlijk wel een heks

Aa-aah!

Leuk naar Bimbo, zei m'n vader, da's een heerlijk kinderkamp
Nou de naam alleen al was voor mij een regelrechte ramp
Ik wou liever mee naar 't zuiden, naar de zon en wat niet al

Dus een storm verwoestte Bimbo en ik vloog naar Portugal
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Misschien is het magie

Die eigenlijk niet mag

‘ Maar als ik wat bedenk, gebeurt het toch wel op een dag
‘ Ik krijg altijd m'n zin
‘ Ik vin' het zelf iets geks

Misschien is het magie en ben ik eigenlijk wel een heks

Aa-aah!

Duistere krachten, bezemsteel

Duistere machten, weet ik veel

Misschien is het magie

Die eigenlijk niet mag

Maar als ik wat bedenk, gebeurt het toch wel op een dag
Ik krijg altijd m'n zin

Ik vin' het zelf iets geks
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Misschien is het magie en ben ik eigenlijk wel een heks

Aa-aah!

Misschien is het magie

Die eigenlijk niet mag

Maar als ik wat bedenk, gebeurt het toch wel op een dag

Ik krijg altijd m'n zin

Ik vin' het zelf iets geks

Misschien is het magie en ben ik eigenlijk wel een heks

Aa-aah!
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