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Nog nooit had ik mezelf zo verloren

Ik straalde van geluk, het kon gewoon niet stuk

Maar toch ging jouw liefde voorbij

Was je bang teveel van mij te houden
Ik had jou toch niets misdaan
Ik wilde je vergeten, maar hoewel de maanden sleten

Ben je nooit uit m'n hart weggegaan

Kom nu, want ik wil je nog

Kom nu, want jij twijfelt toch

‘ Want nog steeds krijg ik jouw brieven
‘ En nog steeds maak jij me blij



Waarom geef je nou niet toe dat je nog houdt van mij

Ik sta nu op dit podium te zingen
Ik voel me hier prettig en fijn
Maar achter de coulissen zal ik je straks weer missen

En dromen van wat had kunnen zijn

Kom nu, want ik wil je nog

Kom nu, want jij twijfelt toch

Want nog steeds krijg ik jouw brieven

En nog steeds maak jij me blij

Waarom geef je nou niet toe dat je nog houdt van mij

Kom nu, want ik wil je nog

Kom nu, want jij twijfelt toch

Nog steeds, nog steeds krijg ik jouw brieven

En nog steeds maak jij me blij

Waarom geef je nou niet toe dat je nog houdt van mij

Waarom geef je nou niet toe dat je nog houdt van mij
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