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Midzomeravond, 'n strand bij Palermo

'n Goud gloeiend kampvuur, wat flessen Zinsano
Je keek naar de sterren, je ogen genoten

En toen ik ze kuste hield jij ze gesloten

Ik rook in je haren 'n geur van seringen

We hoorden gitaren van Napoli zingen

Ik vroeg hoe je heette, je zei: Marinella

Wat was ik bezeten van jou mia bella

Toen

We waren jong nog pas zestien en groen

Je was mooi, je was lief en onbevangen

En we brandden van verlangen

Het was zowel voor jou als ook voor mij de eerste keer
En ik deed alsof ik slim was en ervaren

Maar ik had me die afgang beter kunnen besparen



't Was een ervaring die 'k nooit zal vergeten

Wat werd ik die avond door de muggen gebeten
't Werd 'n vakantie van wel vier volle weken

Ik ging van je houden, je taal ging ik spreken
Totdat ik bij 't afscheid met vochtige ogen

M'n koffers moest pakken en terug ben gevlogen

Instrumentaal

Midzomeravond met jou Marinella

Wat was ik verliefd toen op jou mia bella
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